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Orgelspel

Lied voor de dienst: gezang 283
1	Yn ’e mannichte fan lûden,
yn it stoarmjen fan ’e tiid,
sykje wy it sêfte sûzjen
fan it wurd dat freugde biedt.
2	Rûnom wei, yn dit fermidden
ha wy nei ien boarne socht,
nije dreamen woll’ we_om bidde
en ús rjochtsje nei it ljocht.
3	Want wy minsken hjir op ierde
wurde wurch fan nacht en kwea.
Soene Jo, Hear, ús net liede
dan oermanne ús de dea.
4	Lit ús yn jo frede diele,
lit him delkomme_as de dau.
Wol ús heine yn ’e strielen
fan jo goedens en jo trou.
5	Jo, dy’t ús by namme neame,
leafde jouwe dei oan dei:
sjongend sille wy Jo earje
en dit hiele hûs sjongt mei!
Afkondigingen
 
Zingen Intochtspsalm  Psalm 103.

1	Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
6	De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
7	Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.




[bookmark: _oyvx0zasix60]Stilte
[bookmark: _5annchjjifpk]Bemoediging (alleen kopje op de beamer)
[bookmark: _h0zun7o0k2oo]	Onze hulp is in de naam van de Heer,
[bookmark: _tgtiywi5qrgf]die hemel en aarde gemaakt heeft,
[bookmark: _a270dxnqwol]die trouw houdt tot in eeuwigheid
[bookmark: _famtoavtquk4]en niet laat varen het werk van zijn handen
[bookmark: _kj86ug81vwh8]Groet (alleen kopje op de beamer)
[bookmark: _lcwdxlv6ioks]	Genade, barmhartigheid en vrede
[bookmark: _w5sue84h7cge]zij u van God, de Vader,
[bookmark: _i6embfhqq4ei]en van Christus Jezus, onze Heer.
[bookmark: _xb7h8wd04m3n]Amen.
 
Drempelgebed




Gedachtenis der gestorvenen 
De aarde
in alles hemels nieuw;
met morgendauw
van recht en vrede
zal de Heer haar herscheppen.
Met dit uitzicht
leven wij onze dagen
en niet doelloos
zullen wij vergaan in de nacht
Langer dan een mensenleven
bloeit dit verwachten.
Velen zijn ons voorgegaan
en wie zullen nog komen?
In het spoor van Christus
mogen wij bestaan.
voorgegaan
door allen, die Hem volgden,
allen, die gestorven zijn
maar de hoop bewaarden:
een stoet, een volk
door God gekend en gezien.
Een rij van heiligen
waarmee Hij
de geschiedenis schrijft,
waarvan Hij
de namen bewaart.
Hen gedenken wij,
zoals zij ons zijn voorgegaan;
hen gedenken wij met de namen
waarmee wij hen noemden:
 
-Korte stilte-

1. Janeth van Elsloo  Hitzum          *                        † 23 november  2024 
2. Christa Fekkes-Moraal             * 6 oktober 1957   † 23 mei 2025
3. Sietske Oosterhaven-Brouwer  * 2 januari 1934    † 25 mei 2025
4. Klara Viëtor-Bonnema             * 15 januari 1957  † 29 juli 2025

Lied: Gezang 416: 3 en 4
3	Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4	Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

5. Hieke van Dijk-van Dellen      * 5 juni 1939         † 18 augustus 2025
muziek: It Heitelân van het Lemster Mannenkoor
  Lemster Mannenkoor - It Heitelân

6. Hugo van der Sigtenhorst       *                     † 16 oktober 2025                             

We steken nu de kaars aan voor hen die we hier niet noemden maar van wie wij de naam  in het hart met ons meedragen.

Een ieder die nu de behoefte voelt om ter gedachtenis een licht te ontsteken heeft daar nu hier de gelegenheid toe.

De kerkgangers kunnen een licht ontsteken, onderwijl speelt  de organist.
 
Hun weg vervolgen wij
rusteloos en vol verwachten,
totdat ook wij
rust vinden in God.
 
Lied: gezang 730: 
 1	Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.
2	Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
3	Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.
Gebed

Lezing: Lucas 20: 27-38
27 Enkele  sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen  naar Hem toe en vroegen Hem: 28 ‘Meester, Mozes  heeft ons het volgende voorgeschreven: als  een gehuwd man kinderloos  sterft, moet zijn broer  met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn  broer.  29 Nu waren er  zeven broers. De  eerste was  gehuwd,  maar stierf  kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de  vrouw 31 en vervolgens de derde, en toen  de andere broers, maar alle  zeven waren ze kinderloos toen ze stierven.  32 Ten slotte  stierf  ook de vrouw. 33 Wiens vrouw  is ze  dan  bij de opstanding? Alle  zeven  zijn ze  immers met haar  getrouwd  geweest.’ 34 Jezus  zei  tegen hen: ‘De  kinderen  van deze  wereld  trouwen en worden  uitgehuwelijkt, 35 maar wie  waardig bevonden is deel te krijgen  aan de komende wereld en  aan  de opstanding van  de doden, trouwt  niet en wordt niet  uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen  ook niet meer sterven, want ze  zijn als  engelen en ze zijn kinderen  van God  omdat ze deel  hebben aan de  opstanding.  37 Dat  de doden opgewekt worden,  dat heeft ook  Mozes al duidelijk gemaakt  in  het verhaal over de  doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham,  de God  van  Isaak en de  God van  Jakob. 38 Hij is  geen God  van doden, maar van levenden, want  voor  Hem zijn allen in leven.


Lied: gezang 753
1	Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2	Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3	Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
4	Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
5	Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
6	God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Overweging 
Lied: gezang 247
1	Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
2	Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
3	U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
4	Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
5	Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
Dank en voorbeden
 
Collecte
 
Slotlied:  gezang 886 (In Nederlands en Frysk)
1	Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2	Abba Heit, ik bin fan Jo,
bern fan Jo, myn Hear.
Jou dat ik mei siel en sin
my nei Jo ta kear.
Set myn hert yn fjoer en flam,
kom en haw my leaf.
Abba Heit, ik bin fan Jo,
bern fan Jo, myn Hear.
Heenzending en zegen (alleen kopje op de beamer)
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten  en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
Gezongen driemaal amen


