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Sjonge Liet 444: 1, 2 It daget yn in easten

Binnenkomst ambtsdragers

Welkom

Sjonge Liet 440: 1 Wês optein no, jim frommen

Bemoediging en groet

Sjonge Liet 440: 4 Jo dy’t sels earmoed hiene

Gebed om ontferming

Zingen O kom, o kom Emmanuël (melodie lied 466)

1.O kom, o kom, Emmanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Emmanuël!

2.O kom, o kom Emmanuël, 
de kou trekt in mijn botten en ik tel,
de dagen tot ik minder verward
ik zoek iets dat voelt als kloppen van een hart.
Kom hier, blijf hier, Emmanuël,
als jij het niet doet, wie doet het dan wel?

3. O kom, o kom en laat je zien
en geef me wat ik vind dat ik verdien. 
Geloof me dat ik niet veel verwacht,
gewoon iets dat de eenzaamheid verzacht. 
Kom hier en zie Emmanuël, 
als jij het niet doet, wie doet het dan wel?
 
Inleiding op de Schriftlezing

2 Samuël 6: 12-23  David en Michal

Zingen Lied 439: 1, 2 Verwacht de komst des Heren

Overweging

Zingen Lied 756: 1, 2, 4, 6 Laat komen, Heer, uw rijk

Voorbeden, gebeden in stilte, onze Vader

Sjonge Liet 435: 1, 2 Jim, poarten, jou no paad en romt’

Zegen

Dat it paad op dy takomt,
en de wyn de goede kant útwaait,
dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript.

En oant wy elkoar wer moetsje,
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.
AMEN.




