Liturgie Viering zondag 20 juli 2025 in Hitzum

Lied voor de dienst 304 (Frysk)
Binnenkomst
Aansteken Tafelkaarsen
Welkom en mededelingen
Intochtslied 207 

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: En niet loslaat het werk van Zijn handen.
Groet
Gebed van toenadering
V: Dankbaar zijn wij dat ons een nieuwe morgen is gegeven, in de wereld die wij lenen. Morgendauw, geeft de Schepping glans en pracht. 
Ruil ons doodskleed om tot levenskroon.
Geef moed om de andere mensen, dieren en planten echt te zien.
Liefdesduif, breng in ons de scheppende vonk, een warme vlam. 
G: Geen weg loopt ten einde, wie door en met de Eeuwige oploopt. Amen.
Psalmgebed (Psalm 15)
Zingen: 15:1
Allen lezen: 15:1-5 HEER, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de HEER. Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel, voor een lening vraagt hij geen rente, hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val.
Zingen: 15: 5, lied 195 Klein Gloria
Gebed tot de Geest
Lezing Micha 7:18-20 (Frysk)
Lied 325
Lezing Jacobus 5: 11-17
Lied 942
Lezing Johannes 6: 59-71
Lied Lieten fan Leauwe en Langstme 128: 1-5

Prediking 
Stilte
Geloofsbelijdenis Lied 343

Gebedsintenties na elk gebed acclamatie lied 368d
Onze Vader
Collecte
Slotlied Er is een God die hoort
Zegen
Zegenlied Lieten fan Leauwe en Langstme 168 De Frede fan de Greiden
