Liturgie zondag 15 maart 2026 in Achlum

Wy komme binnen / Wij komen binnen:
Lied vóór de dienst    					lied 221  vers 1 en 3
Binnenkomst voorganger en ambtsdragers
Aansteken van de Tafelkaarsen
Welkom en Mededelingen
Intochtslied (staande):   				Psalm 122, vers 1 
Stil gebed - Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Veertigdagentijd-lied:    lied 536: 1 en 3	
Ons leven in Gods licht: Gebed om ontferming 
Enkele woorden over de dienst  Zondag “Laetare’ (klein Pasen)
God sprekt ta ús / God spreekt tot ons:
Gebed van de zondag / Gebed om de Geest
Schriftlezing uit Oude testament:  			Psalm 23 
Zingen: 						lied 23b,  vers 1 en 2
Schriftlezing uit Nieuwe testament:  			Johannes 9, 1-12
Zingen: 						lied 23b,  vers 4 en 5
Verkondiging
Stilte en orgelspel
Zingen:       						lied 534
Wy jouwe antwurd / We geven antwoord:
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader-bidden 
Kollekte
Slotlied (staande):      					lied 546, vers 1, 2 en 3				
Wy geane wer op wei / We gaan op weg:
Uitzending en Zegenbede
Gezongen: Amen (3x)
