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Lied voor de dienst:  Gezang 801
1	Troch de nacht fan soargen hinne
rinne pylgers nei de moarn,
sy dy’t net mear wachtsje kinne
reizgje op ’e himel oan,
2 	fol fertrouwen lieten sjongend
oant sy yn it ivich ljocht
yn elk mins de wjerskyn sjogge
fan de leafdeglim fan God.  
3	Troch de nacht giet ús de lôge
fan Gods mylde wêzen foar,
winkt it ljocht dat noait wer dôvet,
stean wy foar de iepen doar.
4	Want ús hert, it paad soms bjuster,
is fan Gods genede wis;
’t giet de krústocht troch it tsjuster
nei in dei dy’t ivich is.
 
Orgelspel
 
Afkondigingen
 
Zingen Intochtspsalm  84

1	Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2	Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.



[bookmark: _5annchjjifpk]Bemoediging (alleen kopje op de beamer)
[bookmark: _h0zun7o0k2oo]	Onze hulp is in de naam van de Heer,
[bookmark: _tgtiywi5qrgf]die hemel en aarde gemaakt heeft,
[bookmark: _a270dxnqwol]die trouw houdt tot in eeuwigheid
[bookmark: _famtoavtquk4]en niet laat varen het werk van zijn handen
[bookmark: _7e7nkkutw45f]
[bookmark: _kj86ug81vwh8]Groet (alleen kopje op de beamer)
[bookmark: _lcwdxlv6ioks]	Genade, barmhartigheid en vrede
[bookmark: _w5sue84h7cge]zij u van God, de Vader,
[bookmark: _i6embfhqq4ei]en van Christus Jezus, onze Heer.
[bookmark: _xb7h8wd04m3n]Amen.
 
Drempelgebed

Solid zingt: Angel (Sarah McLachlan)
Spend all your time waiting
For that second chance
For a break that would make it ok
There's always some reason
To feel not good enough
And it's hard at the end of the day
I need some distraction
Oh beautiful release
Memory seep from my veins
Let me be empty and, oh, weightless
And maybe I'll find some peace tonight
Refr: 	In the arms of the angel
Fly away from here
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage
Of your silent reverie
You're in the arms of the angel
May you find some comfort here
So tired of the straight line
And everywhere you turn
There's vultures and thieves at your back
And the storm keeps on twisting
You keep on building the lies
That you make up for all that you lack
It don't make no difference
Escaping one last time
It's easier to believe in this sweet madness
Oh this glorious sadness that brings me to my knees
Refr:	In the arms of the angel
Fly away from here
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage
Of your silent reverie
You're in the arms of the angel
May you find some comfort here
You're in the arms of the angel
May you find some comfort here 

Vertaling: 
Je brengt al je tijd door met wachten
Op die tweede kans
Op een gelegenheid, die het beter zal maken
Er is altijd wel één of andere reden
Om je niet goed genoeg te voelen
En het is moeilijk aan het eind van de dag
Ik heb wat afleiding nodig
Oh, mooie verlossing
Herinnering sijpelt uit mijn aderen
Laat me leeg zijn en, oh, gewichtloos
En misschien zal ik vannacht wat rust vinden

Refr:	In de armen van de engel
Hier wegvliegen
Uit deze donkere koude hotelkamer
En de oneindigheid waar je bang voor bent
Je bent getrokken uit het wrak
Van je  gepieker in stilte.
Je bent in de armen van de engel
Moge je daar wat troost vinden Zo moe van het rechte pad
En overal waar je je omdraait
Zijn gieren en dieven achter je rug
En de storm blijft draaien
Je gaat door met leugens maken
Die je verzint, voor alles wat je tekort komt
Het maakt geen verschil
Nog een laatste keer ontsnappen
Het is makkelijker om te geloven in deze zoete waanzin
Oh dit glorieuze verdriet dat me op mijn knieën brengt


Refr.	In de armen van de engel
Hier wegvliegen
Uit deze donkere koude hotelkamer
En de oneindigheid waar je bang voor bent
Je bent getrokken uit het wrak
Van je stille mijmering
Je bent in de armen van de engel
Moge je daar wat troost vinden

Je bent in de armen van de engel
Moge je daar wat troost vinden
 
Gebed

Lezing:  Johannes 14: 1-10
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In  het huis van mijn Vader  zijn veel kamers; zou Ik  anders gezegd hebben dat Ik  een plaats voor jullie gereed zal maken?  3 Wanneer  Ik een plaats voor jullie  gereedgemaakt heb, kom  Ik  terug. Dan zal Ik  jullie met me meenemen, en dan  zullen  jullie zijn  waar Ik  ben. 4 Jullie  kennen de weg  naar waar Ik heen ga.’ 5 Toen  zei Tomas: ‘Wij weten  niet  eens  waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we  dan de weg daarheen kunnen weten?’  6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de  waarheid en het leven. Niemand  kan bij de Vader komen dan door Mij. 7 Als jullie Mij kennen  zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf  nu  kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei  Filippus: ‘Laat  ons de Vader  zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei:  ‘Ik  ben nu al zo lang  bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien  heeft, heeft  de Vader gezien. Waarom vraag je dan  om de Vader te mogen zien? 10 Geloof  je  niet dat Ik in de  Vader ben en dat  de Vader in Mij  is? Ik spreek niet namens mezelf  als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij.

Solid zingt: Don't worry about me (Frances)
I'll feel the fear for you, I'll cry your tears for you
I'll do anything I can to make you comfortable
Even if I fall down when you're not around
Don't worry about me, don't worry about me
Cause if I fall, you'll fall
And if I rise, we'll rise together
When I smile, you'll smile
And don't worry about me, don't worry about me
I'll feel the fear for you, I'll cry your tears for you
I'll do anything I can to make you comfortable
Even if I fall down when you're not around
Don't worry about me, don't worry about me I'll climb the hills you face, I'll do this in your place
I'd do anything to go through it instead of you
But even if I fall down when you're not around
Don't worry about me, don't worry about me
Cause if I fall, you'll fall
And if I rise, we rise together
When I smile, you'll smile
And don't worry about me, don't worry about me
Cause if I fall, you'll fall
And if I rise, we rise together
When I smile, you'll smile
And don't worry about me, don't worry about me
Cause if I fall, you'll fall
And if I rise, we'll rise together
When I smile, you'll smile
And don't worry about me, don't worry about me
Don't worry about me, don't worry about me.

Vertaling:
Ik zal de angst voor jou voelen, jouw tranen zal ik huilen
Ik zal doen wat ik kan om het jou gemakkelijk te maken
Zelfs als ik instort als jij er niet bent
Bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.
 
Omdat jij zult vallen als ik val
En als ik opsta dan zullen wij beiden opstaan
Glimlach ik, dan glimlach jij
En bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.
 
Ik zal de angst voor jou voelen, jouw tranen zal ik huilen
Ik zal doen wat ik kan om het jou gemakkelijk te maken
Zelfs als ik instort als jij er niet bent
Bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.
 
Je moeilijkheden zal ik, in jouw plaats, overwinnen
Alles zou ik doen om er doorheen te slaan in plaats van jou
Maar zelfs als ik instort als jij er niet bent
Bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.
 
Omdat jij zult vallen als ik val
En als ik opsta dan zullen wij beiden opstaan
Glimlach ik, dan glimlach jij
En bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.

Omdat jij zult vallen als ik val
En als ik opsta dan zullen wij beiden opstaan
Glimlach ik, dan glimlach jij
En bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.

Omdat jij zult vallen als ik val
En als ik opsta dan zullen wij beiden opstaan
Glimlach ik, dan glimlach jij
En bekommer je niet om mij, bekommer je niet om mij.





Overweging 
Lied: Gezang 753
1	Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2	Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3	Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
4	Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
5	Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
6	God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Aankondiging gedachtenis der gestorvenen

Solid zingt: The family tree (Venice)
Branches in the wind
Still standing here together
One more storm to weather
We'll get through it yet
So we're gathered here
Holding on to each other
To let go of another one we won't forget
Now as we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we're not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow
Father down to son, mother to daughter
Thicker than water, we are made of this
From the Earth we rise
To the Earth returning
We'll keep a candle burning
For the ones we'll miss
And when we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we're not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow
It's stronger than the wind can blow
The family tree will always grow
Vertaling:
Takken in de wind,
die hier nog steeds bij elkaar staan,
Nog een storm om te doorstaan
maar daar slaan we ons wel doorheen,
Dus zijn we hier bijeengekomen
ons aan elkaar vasthoudend,
om een ander te laten gaan die we niet zullen vergeten,

Nu we afscheid nemen
van één van ons,
mogen we misschien eenzaam zijn
maar we zijn niet alleen,
En hoewel de bladeren vallen
en de tranen stromen,
kan het voor ons een voortdurende troost zijn
om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien, Van vader op zoon, van moeder op dochter,
bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is onze aard,
Vanuit de aarde verrijzen we
en tot de aarde keren we ook weer terug,
We houden een kaars brandend
voor degenen die we missen,

En wanneer we afscheid nemen
van één van ons,
mogen we misschien eenzaam zijn
maar we zijn niet alleen,
En hoewel de bladeren vallen
en de tranen stromen,
kan het voor ons een voortdurende troost zijn
om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien,
Hij is sterker dan de wind kan blazen
De stamboom zal altijd doorgroeien,
Gedachtenis der gestorvenen 
De aarde
in alles hemels nieuw;
met morgendauw
van recht en vrede
zal de Heer haar herscheppen.
Met dit uitzicht
leven wij onze dagen
en niet doelloos
zullen wij vergaan in de nacht
Langer dan een mensenleven
bloeit dit verwachten.
Velen zijn ons voorgegaan
en wie zullen nog komen?
In het spoor van Christus
mogen wij bestaan.
voorgegaan
door allen, die Hem volgden,
allen, die gestorven zijn
maar de hoop bewaarden:
een stoet, een volk
door God gekend en gezien.
Een rij van heiligen
waarmee Hij
de geschiedenis schrijft,
waarvan Hij
de namen bewaart.
Hen gedenken wij,
zoals zij ons zijn voorgegaan;

We steken een kaars aan voor degenen die in ons dorp zijn overleden

We steken nu de kaars aan voor hen van wie wij de naam  in het hart met ons meedragen.

Een ieder die nu de behoefte voelt om ter gedachtenis een licht te ontsteken heeft daar nu hier de gelegenheid toe.

De kerkgangers kunnen een licht ontsteken, onderwijl speelt  de organist.
 
Hun weg vervolgen wij
rusteloos en vol verwachten,
totdat ook wij
rust vinden in God.

Lied: gezang 247
1	Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
2	Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
3	U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.


4	Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
5	Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Solid zingt: Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)
Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.
Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En 't is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
‘k hou een kamer voor je vrij.
Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?


Dank en voorbeden
 
Solid zingt:  Always remember us this way (Lady Gaga)
That Arizona sky burning in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It's buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn't find
So when I'm all choked up
But I can't find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way
Lovers in the night
Poets trying to write
We don't know how to rhyme
But, damn, we try
But all I really know
You're where I wanna go
The part of me that's you will never die

Vertaling: 
Die Arizona zon
Brandt in onze ogen
Jij kijkt naar mij en schat ik wil in brand staan
Het ligt begraven in zijn ziel
Als Californisch goud
Jij vond het licht in mij, dat ik niet kon vinden

Dus als ik verstikt ben en de woorden niet kan vinden
Elke keer als we afscheid nemen, schat, doet dat pijn
Als de zon onder gaat
En de band niet zal spelen
Zal ik ons altijd herinneren zoals we nu zijn

Geliefden in de nacht
Dichters proberen te schrijven
We weten niet hoe we moeten rijmen, maar verdomme, we proberen het
Maar alles wat ik werkelijk weet
Jij bent waar ik heen wil
Het deel van mij dat jij bent, zal nooit sterven

Dus als ik verstikt ben en de woorden niet kan vinden
Elke keer als we afscheid nemen, schat, doet dat pijn
Als de zon onder gaat
En de band niet zal spelen
Zal ik ons altijd herinneren zoals we nu zijn Oh yeah
Ik wil niet enkel een herinnering zijn, lief, yeah

Oo oo oo oo oo oo oo
Oo oo oo oo hoo hoo hoo
Oo oo oo oo hoo hoo hooooooooo

Dus als ik verstikt ben en de woorden niet kan vinden
Elke keer als we afscheid nemen, schat, doet dat pijn
Als de zon onder gaat
En de band niet zal spelen
Zal ik ons altijd herinneren zoals we nu zijn
Zó yeah

Als de je naar mij kijkt en de hele wereld vervaagt
Zal ik ons altijd herinneren zoals we nu zijn

Oouuu hmmmm
Ooouuu hmmmmmm

Collecte
 
Solid zingt

Slotlied: Gezang 413: 
1	Grutte God, wy loovje Jo,
God fan himel, see en ierde,
al wat libbet bûcht foar Jo
yn bewûndering foar jo dieden.
Jo, mei macht en pracht beklaaid,
bliuwe oant yn ivichheid.
2	Al wat libje_en loovje mei,
alle minske-_en ingeletonge
priizget Jo aloan en wei,
wol jo leafde_en trou besjonge,
yn it lofliet ta jo ear:
‘Hillich, hillich is de Hear!’
3	Hear, ûntfermje Jo oer ús,
slaan jo earmen om ús hinne,
stoart jo seine út oer ús,
Heit, wy hoopje_op Jo allinne.
Ivich bliuwt jo trou bestean,
lit ús net teneate gean.
Heenzending en zegen (alleen kopje op de beamer)
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten  en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
Gezongen driemaal amen


